
“Wat anderen over ons zeggen:

“Een regulier optreden is mooi 
en heeft een groot bereik voor 
veel bewoners tegelijkertijd. Een 
huiskamerconcert is slechts voor 
een klein gezelschap (gemiddeld 
8-12 personen). Je ziet bijna direct 
verbondenheid en vertrouwelijkheid, 
afgewisseld met momenten 
van ontroering, vrolijkheid en 
ongeremdheid. De toegankelijkheid 
en het gemak waarmee zij de 
bewoners in hun eigen huiskamer 
benaderen, zorgt voor een 
laagdrempelig contact, waarbij ze 
inspelen op situaties ter plekke. Dit 
resulteert in levendige, veelzijdige 
en telkens unieke optredens met 
gevarieerde momenten van blijheid, 
sensualiteit, droefheid, intimiteit en 
ontroering.”

   
Ilse Heijne, 
activiteitencoördinator Mijzo

“Het plezier spat van 
het samenspel van 
Daan, Adrie en Arthur 
af. Met overtuiging en 
enthousiasme spelen 
de muzikanten de 
dagelijkse zorgen van 
bewoners weg. De ene 
keer swingend, dan 
weer met een ingetogen 
serenade. Wat er in 
de huiskamer gebeurt 
tijdens het concert, is 
haast magisch. Iedereen 
doet mee, op zijn eigen 
manier. Je ziet een 
lach, soms ook een 
traan, maar bovenal 
verbondenheid. Wat een 
groots intiem optreden!”

Natasja Ververs, 
journalist

Interesse?
Ben je benieuwd naar wat D&A voor jouw 
zorglocatie kan betekenen? Of wil je een 
huiskamerconcert vastleggen? Neem dan contact 
met ons op, of bezoek onze website:

06-53221012

info@dena-huiskamerconcert.nl 

www.dena-huiskamerconcert.nl
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Als de liefde voor muziek door je aders stroomt en je weet 
hoe je met muziek het hart van een ander kunt raken, dan is 

niets fijner om dat geluk te mogen delen. Zeker als je weet 
dat iemand wel een hartverwarmend lied of wat gezellige 
ontspanning kan gebruiken. Tel er onze werkervaring in de 

zorg bij op en je hebt ons DNA te pakken. 



Huiskamerconcerten
Onder de naam D&A tonen we op zorglocaties ons 
DNA. Dat doen we tijdens huiskamerconcerten of 
kleinschalige optredens op maat. 

De leden van D&A
Ons muziekgezelschap D&A kent verschillende 
verschijningsvormen. De ene keer zijn het Daan 
en Adrie die het huiskamerconcert verzorgen, dan 
weer Daan en Arthur of met z’n drieën. In welke 
samenstelling je ons ook treft: je krijgt altijd ons D&A!

Daan

Daan werkt ongeveer 
10 jaar in de zorg. Hij 

startte ooit als gastheer 
en nu is hij zelfstandig 
verpleegkundige. In die 

functies en de functies die er tussen zaten, 
heeft hij veel muziek gemaakt. Of het nu is op 
piano of accordeon, op een feestje of zomaar, 
één liedje of een uur, zijn muziek zorgt altijd 
voor sfeer. 

“Met de huiskamerconcerten zorgen we 
voor een intieme sfeer met de liedjes van 
toen. Er wordt gelachen en meegezongen, 
maar ook aandachtig geluisterd als we 
een speciaal verzoekje spelen. We zijn 
dichtbij, maken écht contact en kunnen 
door middel van muziek en verhaal 
insteken op de behoefte die op dat 
moment gevraagd wordt.”

Ons repertoire
Ons repertoire is divers. De 
ene keer spelen we op een 
piano, accordeon, mandoline 
of gitaar, de andere keer 
zingt een van ons een solo. 
Uiteraard nodigen we het 
publiek uit om met ons mee 
te zingen en te swingen.

HIER ZIT 
MUZIEK IN

Adrie

Adrie zingt al zijn hele leven (en dat is al best lang) en heeft 
ook vele jaren drums gespeeld. Zijn voorkeur ligt bij het 

Nederlandstalige luisterlied. De laatste jaren speelt Adrie ook in 
musicals van het Brabants Muziek Theater. Door zijn ervaring in de 

(ouderen)zorg is Adrie in staat om het echte contact te maken met 
degenen voor wie het huiskamerconcert bedoeld is. 

“Samen zingen, ook al zijn soms de woorden niet meer te vinden, is 
voor mij de reden om dit met hart en ziel te doen. Na bijna 25 jaar als 
leidinggevende in de zorg te hebben gewerkt, doe ik hierin een stap 
terug om me meer te kunnen richten op deze concerten.”

Arthur

Arthur is sinds 2003 muziek-
therapeut en werkte in die 
hoedanigheid voor verschillende 
zorgorganisaties. Uit zijn dagelijkse 
praktijk weet hij dat muziek maken of 
samen muziek beleven, helpt bij tegenslag, 
ziekte of verdriet. Muziek is volgens de goedlachse, 
geduldige therapeut een goede manier om je te uiten en 
zinvol bezig te zijn. 

“Elke cliënt is anders, maar de gemeenschappelijke 
deler is zonder meer dat muziek een bijdrage kan 
leveren aan het verbeteren van welzijn. We willen met 
onze huiskamerconcerten mensen samenbrengen met 
onze muziek. Personeel, vrijwilligers en bewoners. Wie 
mee wil doen, mag aansluiten.”
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